
 

Bezoek Boerenbondsmuseum in Gemert                                                                       
Op donderdagmiddag 26 oktober jl. werd in samenwerking met de KBO Melderslo een 
bezoek gebracht aan het Boerenbondsmuseum in Gemert.                                                                                           
Het Boerenbondsmuseum biedt een unieke combinatie van bezienswaardigheden die u 
nergens in Nederland binnen één museum vindt. Authentieke gebouwen, vee, ambachten. 
Het Boerenbondsmuseum leeft. Het museum herbergt twee originele boerderijen, 
verschillende ambachtshuisjes, een handkrachtzuivelfabriek, een plattelandsschooltje, een 
machinale klompenmakerij en houtzagerij, een veldkapel en een replica van de oude 
stoomtram: De Goede Moordenaar. In de boerderij is vee gehuisvest zoals rond 1900. En er 
zijn permanente en wisselende tentoonstellingen te zien over het leven aan het begin van de 
vorige eeuw in een typisch Brabants dorp. Het Boerenbondsmuseum heeft slecht 1 betaalde 
kracht in dienst en daarnaast 270 vrijwilligers.                                                                                   
Na ontvangst werd begonnen met een Brabantse koffietafel en daarna werd onder leiding 
van gidsen in 3 groepen een rondleiding gehouden. Het bezoek werd afgesloten met 
koffie/thee en wat lekkers, Het was een interessante middag, waarin teruggegaan werd in de 
tijd en veel herinneringen aan vroeger konden worden opgehaald. Deelgenomen werd door 
24 leden uit Hegelsom en 15 leden uit Melderslo. 

     

 

 



    

    

                                                                           

    

 

                                                                                                                                                                                                                                


