
 

 

BEZOEK PHILIPS MUSEUM EINDHOVEN 

Op 30 oktober werd, in samenwerking met KBO Melderslo, een bezoek gebracht aan het 

Philips Museum in Eindhoven. Het gezamenlijke vertrek was om 13.00 uur in Hegelsom. Aan 

het bezoek werd door 50 personen deelgenomen, waarvan 27 uit Hegelsom en 23 uit 

Melderslo.  

                                                                                                                                          

Midden in Eindhoven staat het oude fabriekje waar Gerard Philips in 1891 zijn eerste 

gloeilampen produceerde. Hier is het moderne Philips Museum, dat je meeneemt in het 

verhaal van het bedrijf. Je ziet hoe Philips met innovatieve technologie een belangrijke rol 

speelt bij maatschappelijke veranderingen. Eerst met elektrisch licht, later bij radio, televisie 

en de komst van het digitale tijdperk. 

We werden in het Philips Museum ontvangen met koffie/thee en gebak 

 
Ontvangst in het Philips Museum met koffie/thee en gebak 

 

Daarna werd in kleine groepen, onder leiding van een gids, een korte rondleiding gehouden. 

Na deze rondleiding kon iedereen op eigen gelegen het museum verder bezoeken.                            



In het museum konden herinneringen worden opgehaald van de vele Philips artikelen uit 

vroege tijden, zoals de gloeilamp, de radio, stofzuiger, scheerapparaat en televisie. Tevens 

was te zien hoe deze producten in de loop der jaren werden gemoderniseerd. Vele van deze 

producten worden op dit moment niet meer door Philips zelf gemaakt, de nadruk ligt nu meer 

op de medische producten.  

 

Door een gids wordt de historie van Philips verteld 



Aandacht bij de getoonde beelden 

Afsluitend diner in het MFC Debije in Hegelsom 


